
Ingezonden Parade als stilteplein Bert Coenen ‘s-Hertogenbosch BD 21-04-2020 

 

 

Wat zijn wij als Bosschenaren trots op onze mooie stad, en dan vooral op de Binnendieze en 

onze kathedraal, de Sint-Jan. Als je nu tijdens deze coronacrisis door de stad wandelt valt het 

vooral op hoe mooi de stad eigenlijk is, misschien wel erg rustig. Wat mij opviel op de Parade 

is dat het zo'n prachtig mooi en stil plein is waar je kunt genieten van de prachtige Sint -Jan. 

 

En dan lees je op 17 april in het Brabants Dagblad dat in een overleg over de horeca 

wethouder Jan Hoskam zegt dat er ooit eens vastgelegd is dat de Parade een stilteplein is en 

de Markt een drukteplein. Hoe kun je zoiets zeggen. Als je eens bekijkt wat er allemaal op dit 

STILTEPLEIN plaats vindt: De Boulevard, Bourgondisch 's- Hertogenbosch, de kermis, Jazz 

in Duketown, 

 

Joris Kerstboom enz. En dan nog niet te spreken over allerlei kleinschalige evenementen het 

hele jaar door. 


